
In 1955 werd de 18-jarige Boris Spassky jeugdwereldkampioen schaken, en wel hier 
in Antwerpen. De organisatie van dit – naar Belgische normen uitzonderlijk – toernooi 
was in handen van Hendrik Baelen. Op basis van onder andere de teruggevonden 
documentatie van Hendrik Baelen, vertel ik in het boek hoe de voorbereiding van het 
toernooi verliep, wie de 24 deelnemers waren, hoe Spassky, won, en wat er nadien 
gebeurde. Het boek is ook een eerbetoon aan Hendrik Baelen, jeugdleider van de 
Belgische Schaakbond in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, die het 
schaken voor de jeugd in België van de grond kreeg en heeft uitgebouwd. Het boek 
bevat ook alle 192 partijen van dit kampioenschap 
  
Het was een erg sterk toernooi: Spassky werd later wereldkampioen, 5 anderen 
Internationaal Grootmeester en nog 4 anderen Internationaal Meester. 
  
Het boek in het Engels en uitgegeven door Thinkers Publishing, Landegem 
(Deinze). De titel is “Unveiling the Victory. How Spassky won the Third Junior World 
Chess Championship Antwerp 1955”. Het hardcover boek bevat heel veel foto’s, telt 
248 bladzijden en kost 45- euro. Het is te koop bij de uitgeverij (zie hun website), of 
bijvoorbeeld bij De Beste Zet in Nederland of bij Schach Niggemann in Duitsland. Ik 
vermeld die laatste website omdat daarop nog meer info over het boek te vinden is. 
  
Aan de leden van onze schaakclub kan ik een exemplaar aanbieden tegen de prijs 
van 40 in plaats van 45 euro. Daarenboven bezorg ik het op een clubavond en zijn er 
dus geen verzendkosten. 
Wie interesse heeft, stuurt mij een email: henri.serruys@telenet.be. 
  
Mag ik vragen om dit aan de leden van SK Deurne bekend te maken, eventueel op 
de website? 
  
Vriendelijke groeten, 
Henri (Rik) Serruys 
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